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8-10 jaar

l
Gesprek: In het verhaal van vandaag
wordt Jezus door een roepende
en juichende menigte enthousi-

ast begroet. Is er iemand die jij ook op zo’n
manier zou begroeten? Wie? Waarom?

p
Spel: Laat de kinderen in een minuut tijd
zoveel mogelijk woorden opschrijven die
zij vinden passen bij een koning.

Om de beurt noemen ze op wat ze hebben
opgeschreven. Heeft iemand hetzelfde, dan
wordt dit woord doorgestreept. Iedereen krijgt
een punt voor de woorden die op het papier
blijven staan (die dus niemand anders
opgeschreven heeft).

s
Creatief: Laat de kinderen
gezamenlijk een grote poster maken
over de mensen waar zij net zo

enthousiast van worden als de menigte uit het
verhaal over Jezus is.

11-12 jaar

l
Gesprek: In het verhaal van vandaag
wordt Jezus enthousiast ontvangen
met de kreet ‘Hosanna’. Hosanna

betekent ‘Help nu’. Kun jij je voorstellen dat je
dit ook zo enthousiast zou roepen? In wat voor
situatie zou je dat doen?

p
Spel: Interview: Om de beurt mag één
van de kinderen een personage uit het
verhaal kiezen om te zijn. Bijvoorbeeld

Jezus, een farizeeër, iemand uit de menigte, de
ezel. Kies een ander uit om interviewer
te spelen. Hij/zij mag het personage onder-
vragen. Kunnen de anderen raden welk
personage het is? Wat zouden ze van deze
persoon willen weten?

Vertelling 8–12 jaar

Hosanna voor de koning
Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem. Dat is niet zomaar een reis: het is
een reis naar de stad van God, de stad van de tempel. Als je op weg bent naar die stad, 
ben je op weg met God.

Als Jezus en zijn leerlingen er bijna zijn, stoppen ze even. Jezus wijst naar een dorpje, 
niet ver van Jeruzalem. ‘Ga naar dat dorp,’ zegt Hij tegen twee van zijn leerlingen. 
‘Daar zul je een ezel vinden waar nog nooit iemand op gereden heeft. Maak hem los 
en neem hem mee. Zeg maar dat de Heer hem nodig heeft.’
De twee leerlingen gaan op weg. En inderdaad: het gaat precies zoals Jezus gezegd 
heeft. Ze zien een ezel en maken hem los. ‘De Heer heeft hem nodig,’ zeggen ze tegen 
iemand die vraagt waarom ze dat doen.

Als ze terug bij Jezus zijn, leggen de leerlingen hun mantels op de ezel en Jezus gaat 
erop zitten. Zo gaan ze verder, op weg naar Jeruzalem. Bij de stad leggen de leerlingen 
hun mantels op de grond. Ze beginnen te roepen en te juichen: ‘Wij loven God!’ 
roepen ze. ‘Hij heeft zulke bijzondere dingen gedaan!’ Ze roepen over alles wat ze met 
Jezus hebben meegemaakt. Over de zieke mensen die beter werden, over de wonderen 
die Jezus gedaan heeft. En dan roepen ze: ‘Hoera voor de koning! Leve de koning! Hij 
is door God gestuurd! Vrede op aarde! Hosanna!’

Er zijn nog veel meer mensen op weg naar Jeruzalem. Veel van hen gaan meedoen. 
‘Hoera voor de koning!’ roepen ze. ‘Hosanna!’ Maar er staan ook een paar farizeeën, 
dat zijn mensen die veel weten van de oude verhalen uit de Bijbel. ‘Dit kan toch 
zomaar niet?’ zeggen zij. ‘Jezus is toch geen koning? En je kunt toch niet zomaar 
zeggen dat God hem gestuurd heeft?’ Eén van de mannen spreekt Jezus aan: ‘Zeg 
tegen je leerlingen dat ze hun mond moeten houden!’
Maar Jezus glimlacht. ‘Dit is niet te stoppen’, zegt hij. ‘Als mijn leerlingen hun mond 
houden, roepen de straatstenen het uit. Of jullie nou willen of niet!’

De farizeeën schudden hun hoofd. ‘Dit kan echt niet’, zeggen ze. ‘Dit is niet onze 
koning!’
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To do
Zoek deze aankondiging op in het Bijbelboek Zacharia. Past deze omschrijving bij  
het verhaal van vandaag? Waarom wel/niet?  
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Weetje
Wist je dat al in het Bijbelboek Zacharia staat dat de koning van Sion op een 
ezelveulen komt aanrijden. 


